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De benaming “"Oude molen” wordt gebruikt om deze molen te onderscheiden van de molen
De Vis op de Boekhoutberg die in 1827 werd gebouwd. Al voor 1413 stond op deze plaats
een houten windmolen die verpacht werd door de monniken van de abdij Affligem. In dat jaar
was dien molen door eenen tempeest afgewaait en de ondertresorier van Brabant verleende
in naam van de heer van Brabant de toestemming om er een nieuwe molen op te richten
mits betaling van een jaarlijkse vergoeding van drie penningen Lovens. In 1633 kwam die
met de woning en de stallen in privéhanden.

Een latere eigenaar, molenaar Petrus De Vis, werd op 26 mei 1706 samen met zijn knecht
Adriaan door Franse soldaten op de molen vermoord. Drie dagen eerder had het Franse leger
een nederlaag geleden te Ramillies, gelegen tussen Tienen en Namen.

De vrouw van de molenaar beviel diezelfde dag nog van een zoontje. Uit noodzaak
hertrouwde de weduwe al twee maanden later met weduwnaar en molenaar Adriaan Van
Lierde uit Waver en daarmee deed de familie Van Lierde haar intrede in Hekelgem waar zij
nog gedurende meerdere generaties een belangrijke rol zal spelen.

In 1771 noteerde de Affligemse historicus Beda Regaus nog: ick meyne dat den wint van dien
molen aan Hafflighem toekomt want alle jaeren moet den molder ons recognitie doen voor
den molen ende anno 1771 gaf hij 32 gulden.

De huidige stenen molen met steekboogvensters verving in 1785 de houten staakmolen. Hij
werd gebouwd door de kleinzoon van Adriaan, nl. Jozef Van Lierde die nog datzelfde jaar
stierf voor zijn levenswerk was voltooid. De molen is van het bovenkruiertype. Hij ligt op een
hoogte van 74 m boven de zeespiegel. Door zijn strategische ligging en door zijn hoogte van
15 m werd hij vaak gebruikt als observatiepost gedurende de vele oorlogen. Om die reden
werd hij dan ook vaak door doortrekkende legers beschadigd. Tijdens het Frans bewind
werden er in het geheim doopsels toegediend, huwelijken voltrokken en vluchtelingen
vonden er onderdak.

In 1830 verkochten de kinderen van Jozef Van Lierde de molen. De nieuwe eigenaar was Jan
Baptist De Vis, zoon van Judocus die de “nieuwe” molen op de Boekhoutberg had laten
bouwen. Hij bleef tot 1952 in gebruik. De huidige eigenaar heeft de molen schitterend
gerestaureerd en sinds 1994 ingericht als woning. Zijn voorouders kwamen hier graan
leveren. Zelf moet hij af en toe echt molenaarswerk verrichten, om het verval van zijn
merkwaardig huis tegen te gaan.
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